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1. Jour de Féte, Brusselsepoort-
straat. ‘Een oude gordijnenwinkel
in een troosteloze straat werd omge-
toverd tot een van de leukste restau-
rants van Gent. Verrukkelijke ge-
rechtjes en een warme ontvangst,
meer moet dat niet zijn, maar het is
er in overvioed.’

2. Café Parti, Astridplein. ‘Nu al een
klassieker in Gent, met een prachtig
buitenterras in de zomer. De menu-
kaart biedt niet echt grote verrassin-
gen, maar wat je op je bord krijgt, is
altijd kwaliteit gegarandeerd.’

3. Gebed zonder einde, Walpoort-
straat. ‘Een van de betere eetcafés in
Gent. Beetje donker en groezelig,
maar dat maakt het precies zo sfeer-
vol. ' >

| 1. Hot Couture, Gouvernement-
straat. ‘Met voorsprong de beste Kle-
dingwinkel voor mannen in Gent,
met een aantal grote namen in de
collectie. Het is er niet goedkoop en
dus is het vooraf altijd een beetje
sparen geblazen, maar dat maakt de
voldoening nadien des te groter.’
2. Vishandel Meersschaut, Lange-
straat. ‘Hét huis van vertrouwen
sinds 1846. Mijn zoontje noemt het
dewinkel met de visjes met de oogjes
en dat vat het perfect samen: geen
zielloze, voorgesneden filets, maar
het hele zee-universum voor je uit-
gestald.’
3. Wijnhandel Vandenbussche,
Vlaanderenstraat. ‘Nog zo’n klassie-
ker. De zaak is op zich al een bezoek
waard omwille van de schitterende,
authentieke winkelinrichting. 1k
verbaas me altijd over het eindeloze
geduld waarmee klanten geadvi-
seerd worden.’
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Mijn Gent, schoon Gent
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GAAT WIT:

1. Café van Vooruit. Ja, waar an-
ders? Beroepshalve moet ik ’s
avonds natuurlijk vaak in de Vooruit
zijn. Dé ontmoetingsplek bij uitstek
waar je altijd wel iemand tegen het
lijf loopt. Op zondagnamiddag ga ik
er wel eens aperitieven met vrien-
den.’

2. Simon Says, Sluizeken. ‘Omdat
ik al zo vaak werk ’s avonds, is het
nachtleven niet echt meer aan mij
besteed.’

‘Goeie dagcafés daarentegen kun-
nen tijdens het weekend altijd op
mijn enthousiaste aanwezigheid re-
kenen. Simon Says is er zo eentje:
lekkere koffie, vindt mijn vrouw - ik
en altijd een warme, hartelijke ont-

vangst.

3. Studio Skoop, Sint-Anna. ‘Veleja-
ren was dit mijn stamcafé waar ik
nagenoeg elke avond mijn vrienden
trof. Ik kom er nog sporadisch, maar
de vrienden van vroeger zijn alle-
maal vertrokken en dat is jammer.
Twee redenen toch om het café in
dit lijstje te vermelden: het was het
enige, echte stamcafé dat ik ooit ge-
had heb, en ik heb er mijn vrouw le-
ren kennen.’

FAVORIETE PLEK:

‘De Achtervisserij. Vanuit Lede-
berg kan je via het Keizerpark en de
nieuwe, monumentale voetgan-
gersbrug langs de Achtervisserij
naar het centrum van Gent. Een
mooie wandeling langs het water,
met zicht op het Begijnhof.

Je waant je even niet in de stad. Ik
heb lang op de Visserij gewoond,
wat de speciale band met deze plek
alleen maar sterker maakt.’
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www.simon-says.be



